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NB zondag 22 oktober 2023

Vandaag zondag 22 oktober gaat in de morgendienst onze eigen predikant
Ds. Y. Pors voor.

Muzikale medewerking wordt verleend door de band One Man Audience.

Tijdens de dienst is er oppas voor de aller jongste kinderen.

Volgende week zondag 29 oktober zal in de ochtenddienst onze eigen predikant
Ds. Y. Pors voor gaan. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Sjaak Kazen.

Bijzondere Dienst in onze kerk op 22 oktober 2023

Het thema is: “God houdt van jou, hij wacht op jouw gebed”. Muziek en zang van onze
band “One Man Audience“ met muzikanten en zangers van ons dorp. Ds. Yvette Pors gaat
voor. Wil je God ontmoeten maar weet je niet hoe? Vanuit het thema “God houdt van jou,
Hij wacht op jouw gebed” zullen we gaan horen waar Gods liefde toe in staat is!

Gods Geest zal ons leiden onze Heer en Heiland enthousiast te prijzen met zang en
muziek. Veel songs en een enthousiaste band zullen ons samenzijn mooi maken.

Een dienst voor ons allemaal en zeker ook voor onze jongeren en hun ouders

ledereen is van harte welkom vanaf 09.00 uur. De dienst begint om 09.30 uur.

Na de dienst zijn er bij koffie en fris plenty mogelijkheden om je ervaringen en

gedachten te delen met anderen en/of onze teamleden.

Gaan we 606k jou ontmoeten?

Woensdag 1 november 2023 Dankdag

’'s Morgens zal om 8.45 uur een dienst zijn met de kinderen van basisschool de Hoeksteen.
Deze dienst zal geleid worden door ds. J. Menkveld.

’'s Avonds zal om 19.00 uur een dankdienst gehouden worden waarin Ds. G. Hartogh uit
Krimpen a/d 1Jssel voor zal gaan.

Muzikale medewerking wordt verleend door organist Joop Eikelenboom.

Gemeenteavond

Na de avonddienst van dankdag op 1 novenber a.s. is de Gemeenteavond ! Met elkaar
willen we praten over de “Toekomst van onze kerk”. Dit als vervolg op de enquéte die
gehouden is binnen de gemeente. We hopen dat u allen aanwezig kunt zijn !

Als u vervoer nodig heeft kunt u dit melden (06-52065380)

Enguéte Maranathakerk

Vorige week hebben wij met de kerkenraad gesproken over de uitkomsten van de enquéte.
Het gesprek hierover is belangrijk en moeten we voeren. We staan aan het begin van een
proces; we zijn gestart met de enquéte, daarna bespreking met kerkenraad. De volgende
stap is dat we met de hele gemeente tijdens de Gemeenteavond hier verder over spreken.
We zullen dan inzicht geven in de uitkomsten van de enquéte en daarna hierover
doorpraten. Dit doen we graag met u na de Dankdag-dienst op 1 november. Bent u / ben je
erbij?!




Collecte zondag 22 oktober

De opbrengst van de eerste collecte is voor de Plaatselijke Evangelisatie.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het
Onderhoudsfonds.

Bloemen

De bloemen van zondag 22 oktober gaan met onze hartelijke groeten naar
zr. Marijke de Jong.

De bloemen worden weg gebracht door Margreeth Aantjes.

Geloofskracht

Het apparaat zoemde wat, knetterde wat en toen was het op. Terwijl net gisteren het
repaircafe geweest was. Ik stond te foeteren. Neem me niet mijn eerste kop koffie af. Daar
was het apparaat het niet mee eens. Het koos voor pensioen en daarmee uit.

Toen bleek wat een gewoontedieren we eigenlijk zijn; ik was de hele ochtend van slag en
bestelde meteen een nieuw koffiezetapparaat. Als het niet gaat zoals het altijd gaat,
reageren we geagiteerd. Veranderingen vinden we ingewikkeld omdat we niet weten waar
we veilig zijn in die nieuwe gewoonte. Een erfenis van duizenden jaren terug.

Meteen moet ik denken aan onze kerkelijke praxis. Juist in die onverzettelijke
onveranderlijkheid bieden we velen houvast, maar tegelijkertijd zien we ook wel dat we in
sommige zaken hopeloos achter raken op de realiteit. Het maakt dat we ons voortdurend
afvragen of iets anders moet. Is het apparaat stuk? Kan het nog gerepareerd worden of
moet het worden vervangen?

Groothuisbezoek. Heeft het nog zin? Kan het anders? Gemeenteavonden. Zijn ze nog
adequaat? Het orgel. Moet dat inmiddels niet een mengtafel zijn?

Waar ik in mijn eentje beslis over mijn eigen huishoudelijke apparaten, beslissen we in de
kerk met elkaar. ledereen mag gehoord en gehonoreerd worden. Daardoor wordt de
levensduur van onze gewoonten behoorlijk verlengd, want eens zijn we het bijna nooit. Ik
zou willen dat mijn koffiezetapparaat daar een voorbeeld aan had genomen. Voorlopig
schakel ik over op thee.

Yvette Pors

Mededeling vanuit de gemeente

Er zijn gemeenteleden die ziek thuis zijn en niet bij name genoemd worden. We denken
aan hen en willen hen een warm hart toe dragen. Wij wensen alle zieken thuis of in het
ziekenhuis heel veel kracht, sterkte en zo mogelijk gezondheid toe. Laten we met elkaar
meeleven en om elkaar heen staan met gebed.

Immanuéldienst

Volgende week zondag 29 oktober is er een Immanuéldienst. Een bijzondere dienst in het
bijzonder voor en met mensen met een verstandelijke beperking. De dienst begint om 9.30
uur in de Hervormde kerk van Giessenburg.

Waar het over gaat? De Bijbel kent ruim 600 duizend woorden die het Woord van God
vertellen. Een Rembrandtbijbel en kinderbijbels vertellen het verhaal van God ook met
afbeeldingen. Wat vertelt een Bijbel in gewone kleuren?

Erwtensoep
Zaterdag 4 november ERWTENSOEPACTIE. Wil je weer meehelpen om deze actie tot een

succes te maken, geef je dan op bij Geri de Rover, tel. 06-42071477 of bij Wim van
Oosterom tel. 06-20442084.

High Tea verzorgt door de diakenen voor het project in Moldavié

Op zaterdagmiddag 18 november van 15.00 tot ca. 17.00 uur gaan de diakenen u verassen
met een high tea in de Stigt.

De opbrengst is bestemd voor het jaarproject van de diaconie in Moldavi€, waarover o.a. in
de startdienst een uitleg is gegeven door de consulent Ard-Jan Kok van Kerk in Actie.




De bedoeling is dat het een vooral gezellig samenzijn wordt onder het genot van zoete en
hartige lekkernijen met daarbij verschillende soorten thee.

En dat we met de opbrengst hiervan de mensen in Moldavié steunen.

Tevens is er verkoop van goede wijnen uit Moldavié en leuke houtproducten voor de
komende feestdagen.

Voor vervoer, indien nodig kan worden gezorgd.

Reserveren vooraf is gewenst en kan via de mail diaconie.pkngiessenburg@gmail.com t/m
zondag 12 november, telefonisch via Gerard Dunnink 06-51527690,0f via de intekenlijst die
vanaf volgende week achter in de hal van de kerk ligt.

De kosten zijn €15,00 pp en kinderen €7,50.

Allen van harte uitgenodigd!!

Buurtgezinnen

Misschien bent u bekend met Buurtgezinnen; opvang en hulp van kinderen binnen een
ander gezin. Binnen Molenlanden wordt hiermee gewerkt.

Op dit moment zijn we op zoek haar een steungezin voor een jongetje van 5 jaar.

We zoeken een gezin voor dit jongetje in of dichtbij Schelluinen.

Via de link komt u bij een anoniem oproepje wat ik geschreven heb.

Mag deze kleuter een middagje komen spelen? - Buurtgezinnen

Met vriendelijke groet, Linda van der Burgh. Coordinator Buurtgezinnen Molenlanden
(06-38720258)

Beschikbare hulpdiensten

ledereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp
en ondersteuning of ontbreken financiéle mogelijkheden. Als u hulp nodig heeft dan kunt u
altijd contact opnemen met de Diaconie zodat zij met u kunnen kijken welke mogelijkheden
er geboden kunnen worden. Hieronder vindt u een aantal organisaties waar u met een
hulpvraag terecht kunt:

Diaconie Gereformeerde Kerk diaconie.pkngiessenburg@gmail.com 06 - 515276 90
Giessenburg

Diaconale hulpdienst hulpdienst@aqiessenburg.nl 0184 - 65 13 88
Sociaal Team Molenlanden sociaalloket@jouwgemeente.nl 088 - 7515 100
Voedselbank Giessenlanden-Zederik | leenenwilverhaar@msn.com 06 - 45552779
Stichting Schuldhulpmaatjes shmmolenlanden@gmail.com 06 - 12 68 44 83
Stichting Welzijn Molenlanden info@welzijnmolenlanden.nl 085 - 00 66 089
Stichting Anders jvanhoorne@stichtinganders.nl 06-22150291

Giften/collecte
U kunt uw gaven via de QR code geven.
Gebruik hiervoor de app.

Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code
= tescannen en gewoon te blijven geven

2 Download in de ONTDEK HET O

L ¢ App Store " Google Play

Data ter herinnering

27 oktober Maandsluiting Bredero’s Hof 19.00 uur
28 oktober 15 uur, Uitje jeugd naar klimbos

29 oktober Immanuéldienst in Hervormde Kerk
31 oktober Koffie ochtend

1 november 19.00 uur Dankdag dienst

Aansluitend Gemeenteavond “Toekomst van de kerk”
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3 november 20 uur, gespreksgroep met de dames van het Goede leven
4 november Erwtensoepactie
18 november 15-17 uur, High Tea in de Stigt door de diaconie

De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 29 oktober.
Kopij voor de Nieuwsbrief voor vrijdag 27 oktober 20.00 uur inleveren bij de makers van
de nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com
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